Gedicht en toelichting op muurplaat

      


Hier stond een school
de tijd heeft haar verpletterd.
Het geraamte van het trappenhuis
het laatste dat nog stond
deze letters wat men redden kon 
uit de klauwen van voortvarendheid.


Hier stond een school
van zestig jaar lang resoneren
vaag nog rijtjes uit het hoofd.
Hopelijk kleurde je ook buiten de lijntjes
en hield je je wiebelend staande
op de hinkelbaan naar later.


Hier stond geen school die jou liet staan. Lopen
leerde je, springen, dromen. Soldaat, advocaat
kruidenier, officier. Timmerman
zei vader. Maar de leraar zag de edelman,
de vrouw met haar verhalen
en dat mocht ook.
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